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Toen ik in 2011 startte met de opleiding tot I.V.-
therapeut, had ik al een langdurige coaching-
opleiding achter de rug en was ik ook werkzaam 
als coach. Ik koos voor de Educatieve Academie 
omdat ik verlangde naar meer, want coaching 
stopt daar waar de emotie begint.
Een voorbeeldje. Wanneer een organisatie me 
vroeg om een medewerker te komen coachen 
rond faalangst, liep ik als coach meteen vast op 
de emotie angst. Strikt genomen is coaching 
immers voor mensen die een welbepaald doel 
willen omzetten in een concreet stappenplan en 
onder begeleiding van de coach de motivatie 
vinden om deze stappen effectief te zetten. Dit 
vereist dan ook dat men daar klaar voor is. Een 
werkgever kan misschien wel willen dat een 
medewerker van zijn telefoonangst af geraakt, 
maar als deze werknemer zich niet op datzelfde 
punt bevindt en niet bereid is om deze angst 
te onderzoeken, dan kan je als coach op dat 
moment weinig betekenen. En zo kom je bij de 
dunne lijn tussen coaching en therapie terecht.  

De I.V. driehoek 
als coach 

Karin Van Oosterbos schoolde zich als coach bij tot I.V.-therapeut én richtte een centrum voor 
loopbaanbegeleiding op. De opgedane kennis en ervaring vloeit wonderwel samen en wat ze 
vanuit I.V. meedraagt, werpt zijn vruchten af in haar begeleidingen. Een pleidooi voor de 
I.V.-driehoek als transformatiemodel. 

Karine Van Oosterbos

Van coaching naar 
therapie en omgekeerd
Als coach een therapie-opleiding aanvatten, 
betekent grotendeels alles vergeten wat je hebt 
geleerd. In het begin toch alleszins. Uiteraard 
was ik vertrouwd met gesprekstechnieken, met 
kernkwadranten en andere modellen. Maar niet 
op een I.V.-manier. Mijn coachingachtergrond was 
eerder cognitief/mentaal. Gaandeweg merkte 
ik dat mijn coachingsgesprekken integratiever 
werden. Een heerlijke ontdekking.
Tijdens het vierde jaar van de I.V.-opleiding ging 
ik aan de slag in een groepspraktijk. Ik werkte er 
twee dagen per week als psychotherapeute met 
focus op stress en burn-out. Vanuit mijn ervaring 
in het bedrijfsleven, richtte ik tegelijkertijd ook 
mijn eigen loopbaancentrum op. Op die manier, 
dacht ik, kon ik zowel het vak van therapeut als 
dat van coach afgebakend beoefenen.
Nu ben ik altijd al fan geweest van modellen: 
kwadranten, driehoeken, cirkels, etc ... En deze 
komen zowel voor bij coaching als bij therapie. Het 

duurde dan ook niet lang of ik begon bestaande 
modellen te kruisbestuiven met een vleugje I.V. 
Ik kon echt helemaal in de grondhouding gaan 
staan en, met Jung op mijn schouder, werken 
op de manier die de cliënt op dat moment nodig 
had. De vorm werd ondergeschikt, coaching 
of therapie bij loopbaanbegeleiding, het liep 
soms door mekaar. Dit resulteerde in een eigen 
methodiek voor mijn loopbaancenter, die ik ook 
gebruik in de opleiding die ik geef aan de freelance 
jobcoaches die voor mij werken. 

Eerst herkaderen
Hoe doe ik dat? Bij coaching vertrek ik vanuit 
het keuzeproces. Welke keuzes hebben mensen 
gemaakt - en waren het überhaupt keuzes? Of 
werd het pad dat ze tot en met dat moment 
bewandelden, uitgestippeld door iemand anders? 
We nemen de I.V.-driehoek erbij. Een cliënt die in 
coaching komt, is zelden de regisseur. De cliënt 
komt in coaching, omdat hij 'iets anders wil'.  Hij 
realiseert zich dat de huidige situatie niet voldoet, 

maar verder kan hij er vaak de vinger nog niet op 
leggen. De cliënt praat op dat moment ook vaak 
nog in termen van 'wat hij niet meer wil'.  Als 
coach begeleid je de cliënt om dit eerst te gaan 
herformuleren naar wat hij dan wel wil, wat we 
binnen NLP bijvoorbeeld ook kunnen terugvinden 
door te gaan 'herkaderen'. De woordkeuze van 
de cliënt is daarbij erg belangrijk. Het is zijn wil, 
zijn doel, waar naartoe gewerkt zal worden. Zijn 
eigen keuze dus. Hij neemt daarbij reeds zijn 
proces in handen.  

Van moeten naar willen
Tijdens het intakegesprek vertellen cliënten 
die in loopbaanbegeleiding komen vooral over 
'wat ze moeten doen' van hun baas of collega’s. 
Het woordje 'moeten' staat de ontmoeting 
met zichzelf in de weg. Wanneer ze erop at-
tent worden gemaakt hoeveel ze moeten en 
dit vertalen naar wat ze als regisseur dan wél 
zouden willen, worden ze zich bewust van de 
rollen die ze opnemen. En hoe ze acteren in het 

verhaal van iemand anders. Dat van hun baas, 
hun collega’s, ... Ze beschrijven veelvuldig hun 
gedrag, doorspekt met niet helpende gedachten, 
redenen waarom ze dit gedrag alsnog in stand 
houden en waar ik als coach in een latere fase 
van datzelfde intakegesprek dan op kan terug-
komen. Wanneer ik een duidelijk zicht heb op 
dat gedrag, nodig ik de cliënt uit om het eens 
vanop afstand onder de loep te nemen. Ik 
verwijs daarbij opnieuw naar de I.V.-driehoek, 
die standaard op mijn tafeltje ligt, en ik duid de 
plaats aan van het publiek. Door afstand te ne-
men en te zien wat er allemaal gebeurt, ervaren 
cliënten makkelijker de emoties die daarmee 
gepaard gaan. Emoties die ze soms voor het 
eerst bewust ervaren of lange tijd negeerden 
vanuit hun eigen beperkende gedachten. 

Gedachten die ooit geholpen hebben om doelen 
te bereiken, maar die nu hun doel zijn voorbij-
gestreefd.  Ze leren zien welk aandeel ze zelf in 
de situatie hebben en ontmoeten ook dit deel 
van zichzelf, voorzichtig en in beperkte mate 
nog uiteraard.
Ik overloop met loopbaancliënten dus, net 
als in therapie, de I.V.-driehoek in functie 
van het verhaal dat ze brengen. Vaak volgt 
er stilte, omdat het confronterend is. Omdat 
loopbaanbegeleiding geen therapie is en ik 
I.V. ondersteunend wil gebruiken, schommel 
ik net op die lijn tussen coaching en therapie. 
Het is vaak echt balanceren. Er wordt immers 
naar een doel gewerkt, namelijk zelf je eigen 
weg durven uitstippelen. Welke weg dat ook 
mag zijn.

PRAKTIJK
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Je hebt altijd een keuze
Hoewel ik de gedragslijn echt verken, stimuleer 
ik vooral het stilstaan. Vanuit de publieksstoel 
laat ik de cliënt kennismaken met zijn emoties 
en gewaarwordingen. Ook met zijn gedachten, 
want die gedachten houden vaak gedrag in stand 
dat niet leidt tot het gewenste doel. En dat maakt 
het moeilijk om de regisseurspositie te bereiken.
Ik blijf daarom terugkoppelen naar het keuze-
proces en onderzoek dit samen met de cliënt.  
Kiest deze vanuit zijn buik of beslist hij met zijn 
hoofd? We kijken daarbij bijvoorbeeld naar de 
studiekeuze of de eerste job. Koos hij hier zelf 
voor of was het eerder een rationele beslissing? 
Gebaseerd op 'wat onze maatschappij nodig 
heeft' misschien? En wat met de rollen die hij 
opneemt in het gezin en de vriendenkring?  Wat 
met zijn work/lifebalance?  Voelt de cliënt zich 
daarin vastgeroest en ervaart hij het als 'Ik heb 
geen andere keuze'?  Wanneer ik bijvoorbeeld aan 
een alleenstaande ouder uitleg dat ik dagelijks 
mensen begeleid in hun proces om te durven 
kiezen voor wie ze echt willen zijn, regisseur 
van hun eigen leven, luidt het antwoord bijna 
standaard: “Als single mama/papa heb ik geen 
keuze, ik moet wel fulltime werken”. Op de vraag 
wat ze echt zouden willen, durven ze vaak geen 
antwoord te geven.

Een voorbeeld uit de praktijk: 
Mensen durven zich dus settelen in een rol en 
dragen soms maskers. Ze lijken te acteren in het 
script van iemand anders. Maar mensen groeien, 
rollen veranderen, wensen veranderen. Hoe gaat 
men daarmee om? Door de I.V.-driehoek te laten 
draaien en hoofd en hart met mekaar te verbinden, 
komen mensen stilaan tot het besef dat ze elke 
dag opnieuw een nieuwe keuze kunnen en mogen 
maken. Echt waar, dat kan! Je hebt altijd een keuze. 
Zelfs al maak je er geen ... Ook dat is een keuze.

Visualisatie als hefboom
Loopbaancoaching leidt in circa de helft van de 
begeleidingen tot een nieuwe job, gekozen als 
regisseur. Belangrijk is om die regisseursrol dan 
ook vast te houden en niet terug te keren naar 
oude patronen. Dat je bijvoorbeeld niet opnieuw 
verzandt in 'moeten'. Dat je blijft voelen, denken 
en doen vanuit ꞋwillenꞋ en ꞋmogenꞋ. Want als je 
vandaag solliciteert voor een job, een job die je 
wilt en ook krijgt, waarom zeg je nadien dan dat 
je 'moet' gaan werken? Zo doe je de hele inspan-
ning teniet!

Iris komt zichtbaar vermoeid binnen en zegt 
uitgeput te zijn. Ze doet elke dag overuren, 
want het werk blijft zich maar opstapelen. 
Ze weet niet meer hoe het verder moet. Ze 
vraagt om loopbaanbegeleiding (en dus niet 
om therapie).

Ik neem haar gedrag onder de loep en plaats 
Iris eerst rechts onderaan op de driehoek, 
in het hoekje van de acteur. Ze stelt op 
haar werk voorbeeldgedrag, niet omdat ze 
dit zelf wil, zo vertelt ze, maar omdat ze de 
instructies volgt van haar baas. Haar baas 
is in dit voorbeeld de regisseur. Wanneer ik 
haar vanuit de publiekstoel naar zichzelf laat 
kijken, ziet ze welk patroon zich herhaalt. Zij 
die zeurt over overuren, die ze wel telkens 
doet. En het werk raakt gedaan, waardoor 
haar baas krijgt wat hij wil. Ze houdt dit 
gedrag in stand, vanuit de overtuiging dat 
het zo hoort. Ze ervaart daarbij nu ook hoe 
moe en uitgeput ze zich voelt.

Ze wil dit niet. Ze wil iets anders. We vertalen 
dit in wat ze wel wil. Tijdens de loopbaanbege-
leiding blijven we samen de hoeken en lijnen 
van de driehoek verkennen, praten, oefenen, 
denken en voelen we, tot de driehoek weer 
in beweging en daardoor in verbinding komt. 

Tot deze cliënte zelf regisseur wordt van haar 
eigen levens- en loopbaanverhaal en daaraan 
gekoppeld gewenst gedrag stelt, wat haar het 
gevoel geeft vrij te kunnen zijn in zowel haar 
hoofd als haar lichaam.  

In bovenstaande situatie fungeerde Iris dus 
eerst niet als regisseur, maar paste ze zich aan, 
vanuit de overtuiging dat haar voorkeursgedrag 
niet overeenstemt met wat er van haar werd 
verwacht. Haar baas vragen of dit tevens de 
realiteit was, kwam niet in haar op. Stel dat ze 
voor authenticiteit had durven kiezen en gewoon 
tegen haar baas had durven ingaan door te 
zeggen dat quality time met haar kinderen voor 
haar voorrang kreeg op betaalde overuren? Bij 
dit idee ervoer Iris meteen hinderlijke emoties 
en gingen haar gedachten redenen bedenken 
om haar huidige gedrag in stand te houden.   

Iris realiseerde zich gelukkig dat het ook anders 
kan. Haar overtuigingen waren immers aan-
geleerd, ze kon ze dus ook afleren en zichzelf 
nieuwe aanleren, in overeenstemming met hoe 
ze zelf in het leven wilde staan. Daarbij is het 
voor haar belangrijk om een inzicht te krijgen 
in haar gedrag, haar denkpatronen en wat haar 
emotioneel raakt.  

Wanneer ik merk dat cliënten niet durven kiezen, 
uit angst voor wat anderen zouden denken of 
uit angst om verkeerd te kiezen, plaats ik hen 
onderaan op de driehoek en laat ik hen voelen. 
Want kiezen, écht kiezen vanuit je buik, dat 
klopt altijd. Waarom bestaat anders de term 
'buikgevoel'?
Intuïtief kiezen is juist kiezen en net deze 
waardevolle eigenschap zijn velen gaandeweg 
kwijtgespeeld. Of je durft er niet meer op te 
vertrouwen. Maar eerlijk, hoe vaak denken we 
niet "Had ik maar naar mijn gevoel geluisterd!".

Werd jij onlangs wakker met de gedachte "Oei, 
wanneer koos ik eigenlijk voor deze job, deze 
studie, dit leven…"? Lijkt het soms alsof je slechts 
een rol speelt in het verhaal van iemand anders? 
Besef dan eerst dat je hierin niet alleen staat. In 
onze drukke maatschappij vergeten we allemaal 
wel eens te kiezen voor wat we echt willen. Of 
durven we het roer vaak niet om te gooien. 
Onderzoek wat je zelf echt wil en in hoeverre 
je hier ook bewust voor kiest. 

Tijdens de loopbaangesprekken stimuleer ik 
cliënten om zichzelf af te vragen wat ze willen en 
om te durven kiezen voor de job en werkomgeving 
die bij hen past, die hen voedt en inspireert. Op 
de gevoelslijn van de driehoek maak ik geregeld 
gebruik van visualisatie-oefeningen. Het helpt 
om echt helemaal in je verlangen te gaan staan 
zodat je kan voelen wat jij wil. Het helpt je om 
te ontdekken wie je bent, waar je in gelooft, wat 
je kan en hoe je dat kan doen. Door het te zien 
en te voelen, ga je het vaak sneller geloven en 
kan er, op de denklijn van de driehoek, gewerkt 
worden aan het ombuigen van niet-helpende 
gedachten.  

Ik gebruik de I.V. driehoek dus als model op weg 
naar keuzevrijheid. Cliënten leren hun angsten 
en blokkades op te heffen, waardoor ze weer 
vrij durven zijn. In mijn werk als loopbaancoach 
ontdekte ik dat grenzen leren stellen voor 
cliënten erg belangrijk is, wanneer het aankomt 
op keuzevrijheid. Wanneer je een patroon van 
'aanpassen' aan de omstandigheden hanteert en 
enkel kiest in functie van wat er op het eerste 
gezicht van jou wordt verwacht, dan is dit geen 
keuze vanuit vrijheid. Echte vrijheid betekent 
dat je jezelf eerst afvraagt wat je zelf wil. En 
dat je van daaruit bepaalt of je ervoor kiest om 
je aan te passen of eerder een grens wil trekken 
en voor jezelf wil kiezen. Kiezen voor wat je wil 
resulteert dan ook vaak in gedragsverandering. 
Niet kiezen voor jezelf betekent vaak dat je 
vastloopt op overtuigingen. Ik  hoor helaas vaak 
verzuchtingen over 'hoe moe en uitgeput ik ben' 
om in dezelfde zin te horen dat 'niet gaan werken 
of van job veranderen geen optie is'.  

Karine Van Oosterbos richtte in 2007 K-onsult op, waar ze haar 
expertise inzet op het vlak van rekrutering, assessments, out-
placement en training. Gaandeweg verlegde zij haar focus naar 
stresscoaching en psychotherapie. In 2015 studeerde zij af als I.V.-therapeute. Bij Senses 
Praktijkhuis te Mortsel werkt ze rond thema’s als burn-out, depressie, angsten, stress en 
hoogsensitiviteit. Sinds 2013 is K-onsult ook erkend als loopbaancenter. www.k-onsult.be


